@o onderbouw

Hallo maan

Levensbeschouwelijk perspectief

ledereen heeft zijn eigen interpretatie van de werkelijk-
heid. Dat geldt ook voor hoe je de maan ziet. In de schil-
derkunst vind je dit terug.

Bedoeling
De kinderen kijken naar het kunstwerk en vertellen wat
ze zien.

Wat je nodig hebt

— grote vellen tekenpapier (A3-formaat), verf en kwasten

- eventueel een computer met internetaansluiting of het
digibord voor het vertonen van de foto's en schilderijen’

Opstap

Laat het schilderij van Paul Klee zien aan de kinderen.
Vraag wat ze allemaal zien op het schilderij: een huis met
een schoorsteen, bomen, een berg, de maan... Welke
kleuren heeft de schilder gebruikt? Hoe heeft de schilder de
maan geschilderd? Ziet zij er in het echt zo uit? Wat is het
verschil tussen de echte maan en de geschilderde maan?
Wat voor gevoel geeft het schilderij je? Wat vond Paul Klee
van de maan, denk je? Waarom denk je dat?

Kern
Deel grote vellen tekenpapier uit en laat de kinderen nu
zelf de maan schilderen, Laat eventueel eerst foto's van
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de maan zien op het digibord (zie www.hemelenaarde.nl).
Ze mogen de maan helemaal op hun eigen manier schil-
deren. Ze kunnen kiezen voor een schijfje maan, een
halve maan, een volle maan.... Ze kunnen ook hun eigen
kleur kiezen, want ze gaan niet proberen de maan zo echt
mogelijk na te schilderen, maar te schilderen zoals ze zich
voelen als ze de maan zien. Ze mogen ook andere dingen
erbij schilderen.

Afsluiting

De kinderen laten elkaar hun schilderijen van de maan
zien en vertellen wat ze geschilderd hebben en waarom
ze de maan zo geschilderd hebben. Andere kinderen -
mogen hierop reageren: wat voor gevoel geeft deze
geschilderde maan hun?

Extra

Kijk op het digibord met de kinderen naar nog meer
schilderijen van de maan (zie www.hemelenaarde.nl). Als
u'schilderij de maan’intypt bij Google ziet u bij ‘afbeel-
dingen’ heel veel verschillende schildersimpressies van
de maan! Laat de kinderen hier vrij over praten: Wat
vinden ze ervan? Van de stijl? Van de kleuren? Wat voor
gevoel geeft het hun? Vinden ze het mooi? Waarom?



